
 
 

Orde van dienst voor de Pinksterviering 
op zondag 28 mei 2023 

uitgaande van de Klavertje 4 – gemeenten 
 

 
 
 
 
 
Muziek  
Chr. Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Henk Jan Radstaak 
Cantorij o.l.v Jos Thomassen 
Alt-saxofoon: Ineke van Halteren 
Cajun: Bram Barus 
 
voorgangers: ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. 
Gerjanne van der Velde-Meijer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Muziek  
 
Samenzang Lied 216  'Dit is een morgen'  

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Welkom door de ouderling 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 
Samenzang Lied 672: 1,2,7 'Komt laat ons deze dag'  



 
2 O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
 



7 Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 

Stilte  

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
           V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 

 
 
Toelichting bij de nieuwe Klavertje 4 quilts 
 
Samenzang Lied 695 'Heer, raak mij aan met uw adem' 

 



 
2 Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
4 Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
Gebed om ontferming 
 
Cantorij 'Like a river that overflows' 
 
Kindermoment  
Samenzang  Lied 683 't Is feest vandaag' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
3 Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
4 De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
 
Gebed  
 
Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 
 
Cantorij 689 'Wat altijd is geweest' (voorzang koor / allen 
samenzang) 
 

Wat altijd is geweest, 
het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag. 

 



Die in de stilte sprak, 
het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 

 
2 Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 

Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 

Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 

Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 

3 Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 

De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 

Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 

Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 



 

 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 
 
Samenzang Lied 675 'Geest van hierboven' 
 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 

als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 



 
 
 
Verkondiging 
 
Muziek 'Deep Harmony' 
 
Samenzang Lied 691 

 
 
 
 



 
 
 
2 De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
 
 
 
3 In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
 
 
Als inleiding op de gebeden zingt de cantorij Lied 697 (voorzang 
koor / allen samenzang) 

 



1 Kom Schepper, Geest Jij, 
die de dag verlicht 
ons hart weer warmt. 
Wij loven je om 
het vuur in onze ziel, 
de passie en de pijn, 
wij loven je om 
verlangen dat weerklinkt.  
 
Refrein               

                                       
2 Kom Schepper, Geest Jij, 
die de nacht doorbreekt, 
het schimmenuur bedwingt. 
Wij loven je om 
de prilheid van de morgen, 
de eerste stappen van een kind, 
wij loven je om 
troost die je schenkt. 
 

3 Kom Schepper, Geest Jij, 
die mensen aanraakt 
en winterkou verdrijft. 

Wij loven je om 
rivieren die stromen, 
een zalm die opspringt, 
wij loven je om 
adem die je brengt 
 Refrein: 

4 Kom Schepper, Geest Jij, 
die ons roept te gaan 
en in beweging zet. 

Wij loven je om 
de dieren op het veld, 
een nachtegaal die zingt, 
wij loven je om 
vrijheid die verbindt.

 
5 Kom Schepper, Geest Jij, 
die wonden heelt, 
kom in ons bestaan. 
Wij loven je om 
de wind die waait, 
de trom die klinkt, 
wij loven je om 
vrede die verstilt. 
 
Refrein (3x) 



 
Gebeden 
 
Mededelingen bij de collecte 
 
Luuk Krol over Het Passion 
 
Collecte voor Diaconie en Kerk 
 
Tijdens de collecte klinkt 'What a wonderfull world' 
 

 



Slotlied Lied 687 'Wij leven van de wind'  

 
2 Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
 
 



3 Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

Zegen 

 
Cantorij Lied 821 'Dat de weg naar je toekomt' 
 

Dat de weg naar je toekomt, 
dat de wind je steunt in de rug, 
dat de zon je gezicht laat stralen, 
dat de regen je akker vruchtbaar maakt, 
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien 
je draagt in de palm van zijn hand. 

 
 
 
Collectedoel  
 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Passion 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-
Heerenberg-Zeddam 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst, voor de bestrijding 
van de onkosten 
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 
T.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Samenkomen/koffiedrinken op voorterrein kerk 

 

 

 

 


